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Dia 1.  
 
Inleiding  
 
Om eerlijk te zijn was ik tot aan het begin van deze week 
nog niet echt bezig geweest met waar ik vandaag over zou 
spreken…  
 
 Ik had het – met alle drukte (conferentie op komst) wat 

voor me uitgeschoven  
 

 Totdat Hans mij maandag een appje stuurde met de tijden 
/ adres en zo  

 
 In dat apje schreef hij voel je vrij te spreken over datgene 

waartoe je jezelf geleid voelt. Ter info; “ ons jaarthema is 
“horen en doen” in die volgorde  
 

 
Dia 2. 
 
Toen ik dat las wist ik instant waarover ik vandaag mocht 
spreken!!  
 
 Het is namelijk mijn stokpaardje!!  

 
 Naar mijn mening de mooiste passage uit de bijbel voor 

ons in deze tijd!  
 

 Overigens is het heel gevaarlijk als ik hier over ga spreken 
want ik kan hier uren over uitweiden!!  
 

 Misschien – omdat dit echt mijn stokpaardje is – heb je me 
hier al eens over horen spreken, maar… dan heb je het 
vandaag gewoon nog een keer nodig om het te horen !   
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Doorgaans zijn de meeste mensen van nature niet zo goed 
in luisteren…  

 
 Dus een thema “ eerst horen dan doen” vraagt van de 

meeste van ons best iets …  
 

 Ik weet zeker dat jullie in dit thema nog uit gaan komen op 
hoe dat proces van luisteren er nou uitziet  
 
o Misschien heb je het daar zelfs al over gehad  

 
 
 
 
Maar vanmorgen wil ik je graag meenemen in het kijken 
naar waar je nou eigenlijk naar luistert wanneer je van Hem 
wil horen…  
 
 Daarvoor neem ik je mee naar mijn favoriete bijbel 

gedeelte !!! 
 
 
En…  
 
 Als er nog tijd over is wil ik je nog even meenemen naar 

één van de belangrijkste dingen om te DOEN   
 
 
Okay daar gaan we …  
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Dia 3. 
 
Johannes 16:1-16  
Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je 
geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en 
er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent 
daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader 
en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt 
zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet al 
eerder verteld omdat ik nog bij jullie was. Nu ga ik weg, naar 
hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: 
"Waar gaat u naartoe?"  
 
Dia 4. 
 
Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, 
het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de 
pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik 
hem jullie zenden.  
Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, 
gerechtigheid en oordeel is: zonde - dat ze niet in mij geloven, 
gerechtigheid - dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer 
zien, oordeel - dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. 
 
Dia 5. 
 
Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het 
nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, 
wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal 
niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort 
en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te 
maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de 
Vader is, is van mij - daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij 
jullie bekend zal maken, van mij heeft. Nog een korte tijd en 
jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.' 
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Dia 6. 
 
 
NBG: 
Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en 
het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom 
zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. 
 
 
Wat wilde Jezus nou nog zeggen ??  
 
 
Wat hoort de Geest dan …  gebeden van Jezus  neemt uit 
het mijne !!  
 
Waar hoort hij dat ?   troonzaal !! waar de Hogepriester  
dagelijks dienst doet voor ons !! / pleit / voor ons bid !!  
 
 
Kennelijk gaat de HG ons de volle waarheid openbaren IPV dat 
Jezus dat doet door nog veel uit te leggen 
 
 
 
DYNAMIEK UITLEGGEN !!  
 
 
DIT !!!  is waar we naar luisteren !!  
 
 Volle waarheid, voor dat moment, die ons geopenbaard 

wordt door de HG die neemt uit wat Jezus onze 
hogepriester spreekt aan de rechterhand van de Vader in 
de troonzaal = de plaats van het allerhoogste gezag in dit 
universum en daarbuiten!!  

 
 
Nou … nog even snel naar één van de belangrijkste dingen 
om te doen   
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Dia 7. 
 
Heb. 10:19-25 NBV 
Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we 
zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor 
ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand 
heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een 
hogepriester die dienst doet in het huis van God; laten we God 
dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons 
hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons 
lichaam met zuiver water is gewassen.  
 
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop 
we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.  
Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te 
hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van 
onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist 
bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn 
komst ziet naderen. 
 
 
 
De Hebreeën schrijver benadrukt dat sinds het offer van 
Jezus een nieuwe realiteit is ontstaan voor de mensheid !! 
 
 Een realiteit waarin we vrij tot de Vader kunnen naderen  

 
 Doordat Onze hogepriester dienst doet in het huis van 

God  
 

En vervolgens roept hij op om hier dan ook gebruik van te 
maken!!  laten we God dan naderen met een oprecht hart 
en een vast geloof  
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En dan volgen er nog meer “ Laten we”  oproepen …  
 
 
 Laten we zonder wankelen datgene blijven belijden 

waarop we hopen…  
 
o Zonder wankelen blijven belijden wat we geloven… 

omdat Hij die ons beloofd heeft dat er vrije toegang is 
tot de Vader TROUW is  
 

o Zonder wankelen blijven belijden…  
 
o Dat is soms best lastig?!!!  

 
o Soms slingert het leven en de gebrokenheid van deze 

wereld van alles op ons bord wat het belijden wat we 
geloven onder druk zet!  

 
  
 
 
 
En juist omdat dit niet altijd eenvoudig of vanzelf sprekend 
is komt de volgende “ laten we”  

 
Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te 
hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van 
onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist 
bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn 
komst ziet naderen. 
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Laten we : 
 
 Opmerkzaam blijven  = bewust alert zijn… 

 
o Bewust alert hoe het met die ander gaat  

 
 Elkaar ertoe aansporen lief hebben en goed te doen  

o Hier staat letterlijk “ elkaar ophitsen” om lief te 
hebben en goed te doen  
 
 

 Niet weg blijven van ONZE samenkomsten ( dus niet op 
één hoop gooien met de tempeldiensten die geen nut 
meer hadden)  
  

 Elkaar JUIST bemoedigen …  
 
o Weet je hier heb je samenkomsten voor nodig!!!  

 
o Als je elkaar niet regelmatig ziet werkt dat niet in deze 

drukke maatschappij!  
 
 
 
 
 
 
 
Elkaar JUIST bemoedigen…  
 
 En meer en meer naarmate we de dag van zijn komst zien 

naderen  
 

 Dus morgen meer dan vandaag!!  
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Ik hoor de laatste tijd regelmatig mensen die zeggen dat ze 
nog wel geloven maar niets meer hebben met de kerk…  
 
 Vaak gevolgd door: “ Ik kan heus wel geloven zonder bij 

een kerk te horen”  
 

 Ik snap op zich wel wat ze bedoelen!  
 

 Niemand van ons heeft het instituut nodig om te geloven…  
 

 
 
Maar we hebben WEL elkaar nodig!!  
 
 Om elkaar op te hitsen vooral lief te blijven houden en 

goed te doen !!  
 

 
 
Jij en ik zijn bedoeld om – in navolging van Zijn missie – lief te 
hebben en goed te doen !!  
 
 En we hebben elkaar nodig om ons hiertoe aan te sporen / 

op te hitsen !!  
 
 
EN  
 
Om elkaar – zeker naarmate we de dag van zijn wederkomst 
zien naderen – JUIST te bemoedigen !  
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De tekst “ verzaak uw onderlinge samenkomsten niet” 
wordt vaak misbruikt om de kerken vooral vol te houden.  

 
 Een volle kerk omdat dat is hoe het hoort is niets anders 

dan de kerk vullen voor de vorm   
 
Maar …  
 
 
HET LICHAAM wat frequent samenkomt om: 
 
  elkaar aan te moedigen om vrijmoedig het heiligdom 

binnen te gaan. 
 
 Om je uit te strekken naar de stem van de hG die je 

middenin de situaties van iedere dag de volle waarheid 
openbaart om basis van de woorden die klonken in de 
troonzaal   
 
 

 Om elkaar sporen te blijven belijden waarop we hopen. 
 
 
 Elkaar op te hitsen om – ondanks de gebrokenheid van 

deze wereld – lief te hebben en goed te doen omdat dat is 
waar wij – het Lichaam van Christus – voor bedoeld en 
toegerust zijn  
 
 

 Elkaar te bemoedigen … zeker omdat we de dag van zijn 
wederkomst zien naderen  
 
 

Is hele ander Koek !!  
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Zulke samenkomsten heb je nodig!!!  
 
 In zulke samenkomsten BEN JE NODIG / hebben anderen 

jou nodig !!  
 
 

 Zulke samenkomsten moet je niet verzaken…  
 
 
 Dat zijn namelijk samenkomsten waar ieder iets heeft tot 

opbouw van de gemeente  het Lichaam !  
 

 
 
Ik wil jullie aan het begin van 2026… aan het begin van 
jullie jubileum jaar  bemoedigen om op deze manier naar 
jullie samenkomsten te kijken en te komen!  
 
 Zodat jullie elkaar iedere week aanmoedigen / meenemen 

in het zonder schroom gaan naar de troon van genade 
gaan!  
 

 elkaar bemoedigen om te blijven belijden waarop we 
hopen  

 
 elkaar wekelijks ophitsen om goed te doen en lief te 

hebben zodat door ons de liefde van de Vader gezien zal 
worden  
 

 Dat er geen week voorbijgaat dat iedereen hier bemoedigt 
het pand verlaat… zeker in de tijd waarin wij leven – 
waarin zijn wederkomst aanstaande is !  
 

 
Om vanuit die dynamiek … op basis van de volle waarheid 
die de HG jullie openbaart een kracht in de wereld te zijn => 
om te gaan doen waartoe jullie bedoeld en toegerust zijn!  


